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De telefoon gaat, hey fluister ik
Gekwelde stem zegt, heb je even
Daar hoor ik hem, je ijzige snik

In je stem voel ik je lichaam beven

Ik weet meteen waar dit over gaat
Je relatie is weer over, weer voorbij
Erover praten, ben je amper in staat
Je wilt enkel uithuilen bij mij

Te vaak heb ik je gezegd dit is het
niet

Dit is niet jouw levensgeluk,

jouw toekomst

Dit zal leiden tot intens, diep verdriet
In je hart voelde jij ook deze uitkomst
In je hoofd rijmde dit niet

Je hart heeft je ingehaald

Het ligt niet meer in je verschiet

Te lang heb je jezelf wijsgemaakt

Dat dit alles is wat je kunt krijgen

Je hebt jezelf al te lang verraad

Over de schijn, alleen maar te zwijgen

Je klampte je vast aan fake geluk

Ik zag je wegkwijnen, niet meer jou
Compleet controle kwijt, onder druk
Niets zeggen, wereld gevuld met kou

Te vaak heb ik je gezegd dit is het
niet

Dit is niet jouw levensgeluk,

jouw toekomst

Dit zal leiden tot intens, diep verdriet
In je hart voelde jij ook deze uitkomst
In je hoofd rijmde dit niet

Je hart heeft je ingehaald

Het ligt niet meer in je verschiet

Ik weet het liefde maakt blind
Maakt niet uit waar ik je op wijs
Je hoort niet wat ik ervan vind
Gebied niet zwart, wit maar grijs

Te vaak heb ik je gezegd dit is het niet
Dit is niet jouw levensgeluk,

jouw toekomst

Dit zal leiden tot intens, diep verdriet
In je hart voelde jij ook deze uitkomst
In je hoofd rijmde dit niet

Je hart heeft je ingehaald

Het ligt niet meer in je verschiet

Weet je zeker dat je voor jezelf kiest

Je eigen geluk nu eindelijk voorop
Jezelf nu nooit meer in het diepe verliest
Hoofd niet meer gebogen, maar rechtop

Je maakt nou eenmaal je eigen geluk
Een ander kan dat enkel aanvullen
Ja het voelt nu even fuck’in ruk

Ik begrijp het, waarom je zit te brullen

Te vaak heb ik je gezegd dit is het niet
Dit is niet jouw levensgeluk,

jouw toekomst

Dit zal leiden tot intens, diep verdriet
In je hart voelde jij ook deze uitkomst
In je hoofd rijmde dit niet

Je hart heeft je ingehaald

Het ligt niet meer in je verschiet



