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Oeh, Hm, Hm

Oeh, Hm


Leven lang alleen en bedrogen 

Mijn vertrouwen weg, beschaamd 

Te lang altijd voorgelogen 

Mezelf nooit veilig gewaand  


Mijn pad bewandel ik solo 

Voor altijd gedoemd alleen te zijn 

Gevoelloos, neergeslagen, K.O.

Oneindige spiraal gevuld met pijn  


Oeh, Hm, Hm


Maar daar ben jij opeens, zo 
onverwacht 

Stralende verschijning  

Jou ooit vinden, nooit gedacht 

Jouw pure ziel mijn bevrijding 

Sprankje licht in het donker zo 
zwart 

Je hebt mijn hart 

Mijn hart 


Mijn hart 


Nooit gedacht dat het mij kan 
overkomen 

Het geluk met iemand naast mijn 
zijde 

Dit had ik nooit durven dromen 

Een einde aan mijn eenzaam lijden  


Jij maakt mij compleet, nooit meer 
alleen 

Een leven om samen te ontdekken 

Vooruitzicht met grenzen, geen 

Een toekomst om samen te 
betrekken  


Oeh, oeh, oeh, oeh

Maar daar ben jij opeens, zo 
onverwacht 

Schitterende verschijning  

Jou ooit vinden, nooit gedacht 

Jouw pure ziel mijn bevrijding 

Sprankje licht in het donker zo 
zwart 

Je hebt mijn hart  

Mijn hart  


Oeh, oeh


Het geluk heeft mij gevonden  

Samen oud worden, wie had dat 
gedacht 

Voor altijd met elkaar verbonden 

Hier heb ik zolang op gewacht   


Jij bent mijn alles voor altijd en ik 
voor jou 

Elkaar helpen groeien, samen vrij 

Lieve schat jij bent van wie ik hou 

Ik hoor bij jou en jij hoort bij mij   


Want daar was jij opeens, zo 
onverwacht 

Stralende verschijning  

Jou ooit vinden, nooit gedacht 

Jouw pure ziel mijn bevrijding 

Sprankje licht in het donker zo 
zwart 

Je hebt mijn hart  

Mijn hart, verzacht   


Oeh, oeh


Oeh, oeh, oeh


