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Ah 

Hey

Hey gevoelig knap mens.

Je bent mooi zoals je bent

Vertel me jouw verlangen naar je wens

En waar je nu eigenlijk voor wegrent


Laat anderen niet jouw leven bepalen

Maar bewandel je eigen pad

Zij kunnen niet voor jou het maximale er 
uithalen

De hoogte bepaal jij zelf van deze lat


De schel wordt alleen maar versterkt

En zo zou het niet moeten zijn

Het verleden amper verwerkt

Bouwen aan een toekomst zonder pijn


Ja mensen zijn onaardig en zullen dat 
altijd blijven 

Ook zij zijn al getekend in hun korte 
leven 

Proberen hun onzekerheid weg te 
wuiven 

Terwijl ze zoveel moois zouden kunnen 
geven


Ja mensen zijn onaardig

Nee het wordt er echt niet beter op 

Als je laat bepalen wat of wie je bent

Hou je knappe lieve koppie rechtop

Geloof me, anderen raken er aan 
gewend


De schel wordt alleen maar versterkt

En zo zou het niet moeten zijn

Het verleden amper verwerkt

Bouwen aan een toekomst zonder pijn


Zo bepalen wij onze eigen toekomst

En de toekomst van diegene die na ons 
komen

Laat je stem horen zorg dat het gonst

Herpak je leven stopt met dromen

Want de wereld ligt aan onze voeten

En kansen volop in het verschiet

Je zult je er doorheen moeten wroeten

Met hopelijk veel gelach soms wat 
verdriet


Maar weet dat je er mag zijn 

want je bent zo’n mooi mens

Kom met jezelf in het rein

En vervul je eigen wens


Hm

Hm


Kijk mij aan en diep in mijn ogen

Het wordt tijd dat je blij wordt van mij

Want je hebt inmiddels alles overwogen


Dit doen we samen, want samen zijn wij

Wij, wij

Ja ik ben blij met mij

Ah

Ja ik ben blij met mij


