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Oeh

Zie de zee spiegelend in al Z’n
schoonheid

De ochtendgloren kust de open
baai

Totale gevoel van naakte vrijheid
Laat het water maar stromen over
mij

Tijd om de diepte in te springen

Te ontdekken wie ik wil zijn en wie
ik al ben

Mijn gedachten los te laten en uit te
wringen

Mijzelf horen met mijn eigen stem

Het koele water schudt me wakker
De zee likt mijn wonden schoon
Je bent altijd mijn go to makker
Ik ben weer bij je ik ben weer home

Tijd om de diepte in te springen

Te ontdekken wie ik wil zijn en wie
ik al ben

Mijn gedachten los te laten en uit te
wringen

Mijzelf horen met mijn eigen stem

Ik geniet van je aanwezigheid
Drijvend en omringd door de liefde
van de zee

Volledig van mijn volle hoofd en
zorgen bevrijd

Heerlijk drijf ik samen met je mee

De liefde van de zee
Ah

Ah

Ah

Ik drijf met je mee
Oeh

Tijd om de diepte in te springen
Te ontdekken wie ik wil zijn en wie
ik al ben

Mijn gedachten los te laten en uit
te wringen

Mijzelf horen met mijn eigen stem

Het is tijd weer, om op te drogen
Mijn voeten geaard in het warme
zand

Mijn rug niet langer meer
gebogen

Om één te zijn met de aarde hier
op het strand

Oeh
Ah

De diepte zal er zijn in al zijn
vormen

Soms eerder verwacht dan
gevoeld

Hier kan het ook hard stormen
Ook dat word uiteindelijk weer
bekoeld

Oeh

Oeh

Oeh

Ja
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