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Hey jij, ik zie je staan in al jouw glorie 

Waarom sta je in die donkere hoek? 

Je kunt me vertrouwen, wat is jouw 
story? 

Vertel me alles en open dat zware 
boek


Oh

Oh 

 

Vertel me je verhaal, ik ben discreet 

Dit lucht op, dit is wat ik jouw beloof 

Want in je ogen zie ik je verleden net 
als je leed 

Rust zachtjes op mijn schouder, je 
zware hoofd


Het is niet oké, cijfer jezelf niet weg 

Je denkt dat anderen je dan 
accepteren 

Het is niet erg, ook al ben je nu van 
de leg 

Ik hou je vast en zal je tegen hen 
weren  


Hou je tranen niet tegen, maar laat ze 
los 

Gevangen achter jouw ogen, nog 
nooit gezien 

Geloof me je bent veilig ook al ben je 
nog zo bros 

Ik bescherm je, hou je vast en zal je 
ontzien  


Je bent prachtig zoals je eigenlijk 
echt bent 

Veel mooier dan wie je denkt te 
moeten zijn 

Wordt tijd dat je dit eindelijk ontdek 
en erkend 

Groei, want je bent al te lang 
kwetsbaar en klein

Het is niet oké, cijfer jezelf niet weg 

Je denkt dat anderen je dan accepteren 

Het is niet erg, ook al ben je nu van de 
leg 

Ik hou je vast en zal je tegen hen weren 

 

Kom droog je tranen en laten we dansen 

We vieren het pad wat je nu gaat 
bewandelen 

Er komen nu oneindig veel mooie 
kansen 

Dus tijd om naar je hart te handelen


Het is niet oké, cijfer jezelf niet weg 

Je denkt dat anderen je dan accepteren 

Het is niet erg, ook al ben je nu van de 
leg 

Ik hou je vast en zal je tegen hen weren



