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Je schoonheid zo verblindend 

Ogenschijnlijk fraai en zo puur

Je blik naar mij opwindend

Mijn wezen vol passie en vuur


Je bent zo stoer, lief en mooi 

Een geschenk van moeder natuur

Mijn hart niet meer kil, ontdooit 

Je bent zo ontzettend mooi

Zo mooi! 


Je schoonheid zo verblindend 

Ogenschijnlijk fraai en zo puur

Je blik naar mij opwindend

Mijn wezen vol passie en vuur

Je bent zo stoer, lief en mooi 

Een geschenk van moeder natuur

Mijn hart niet meer kil, ontdooit 

Je bent zo ontzettend mooi

Zo mooi!


Je hebt zelf niet eens in de gaten

Hoe mooi je eigenlijk bent

Zou je mij zien, wil je met mij 
praten?

Wil je met mij een avond well 
spend?

Je stralen vult de kamer vol gloed

Alle kleuren zo warm en 
onbegrensd

In mijn gedachten ruik je heerlijk 
zoet

Vervelen ga je nooit, al ben ik 
gewend


Je schoonheid zo verblindend 

Ogenschijnlijk fraai en zo puur

Je blik naar mij opwindend

Mijn wezen vol passie en vuur

Je bent zo stoer, lief en mooi 

Een geschenk van moeder natuur

Mijn hart niet meer kil, ontdooit 

Je bent zo ontzettend mooi

Zo mooi!

Zo mooi 

Als de zon in de lucht 

Zo mooi 

Als de oneindige zee

Zo mooi 

Als een nieuwe vrucht

Zo mooi 

Neem mij met je mee

Samen op de vlucht

Weg uit dit café 

Je bent zo ontzettend mooi

Zo mooi!


Je schoonheid zo verblindend 

Ogenschijnlijk fraai en zo puur

Je blik naar mij opwindend

Mijn wezen vol passie en vuur

Je bent zo stoer, lief en mooi 

Een geschenk van moeder natuur

Mijn hart niet meer kil, ontdooit 

Je bent zo ontzettend mooi

Zo mooi!


