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Nooit gedacht dat het nodig zou zijn

Het wordt de hoogste tijd

De wereld niet puur en rein

Is in alles te voelen, tot mijn spijt


Het maakt mij niet uit wie of wat je 
bent

In mijn ogen ben je een mooi mens

Maakt mij niet uit van wie je houdt, 
kent

Geen label, want dat is complete 
nonsens


Voor mij ben je geen, human label

Voor mij ben jij een mens, zo puur en 
uniek

Het is geen strijd, ook geen duel  

Zinloos geweld, psychisch en fysiek

Is ziek!


Elkaar accepteren zonder oordelen

Dat zou ik wensen voor iedereen

Liefhebben overal en door zovelen 

Alle mensen, uitzonderingen?

Geen! 


Waarom is het belangrijk om te 
zeggen 

Dat ik voor dezelfde liefde ga

Vertel me, moet ik dit blijven 
uitleggen?

Is dat zo belangrijk hoe ik in het leven 
sta?


Ik ben geen human label

Ik ben ook maar een mens, zo uniek

Niet een label, geen kwaadaardig 
gezwel

Ja sorry voor mijn botheid, kritiek


Oeh

Natuurlijk wil ik met je praten 

Als het jou helpt te begrijpen

Wil je best bij mij binnen laten

Goed dat je dit wilt aangrijpen


Te vaak ben ik teleurgesteld in anderen

Pijn heeft mij onzichtbare tattoos 
bezorgd

Vaak voor een ander willen veranderen

Heeft alleen voor meer littekens gezorgd


Je ziet me niet meer als human label

Dat maakt jou als mens voor mij uniek

Ben jij in dit leven, opeens mijn metgezel 

Schrijven wij vanaf nu samen onze epiek


Oeh 


Ik heb je blijkbaar altijd onzeker 
gemaakt

Dat wist ik niet, nooit aan gedacht

Blij dat we in gesprek zijn geraakt

Hopelijk heeft dit de onzekerheid 
verzacht


Je twijfelt ook over je gevoelens, je 
eigen ik

Ik ben er voor je, je kunt me altijd vinden

Het komt goed, ook al staat alles in de 
fik

Je hoeft er geen doeken omheen te 
winden


We zijn geen labels

We zijn mens jij en ik

Jouw leven heeft geen regels

Mooi die hernieuwde open blik

Oeh

No Labels!

Labels!


